


Beetje bij beetje moest jij ons verlaten.

Wij konden niet zo goed meer met je praten.

Die blik, die stilte deed vaak zeer.
De moeder van vroeger was je niet meer.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen wij:
"Bedankt" voor alles wat je hebt gedaan.
Na een leven van zorg en toewijding voor anderen
werd ons ontnomen

Thérese Spaens
&

Gust Breugelmans (+2007)
Lid van SAMANA, zwemclub SVG Kalmthout
en ruilclub P.L. Leys

Zij werd geboren te Torhout op 3 september 1929 en
is in het AZ Klina te Brasschaat rustig ingeslapen
op 21januari 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen

van ons moeder, oma tijdens de uitvaartdienst met asurne in de

kerk van St.-Antonius van Padua te Wuustwezel - Sterbos
op vrijdag 30 januari 2026 om 11.00 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren, achteraan
in de kerk, Godelievestraat, vanaf 10.40 uur.

Zij zal thuis een fijn plekje krijgen
in de warmte van haar gezin.

U kunt Thérése nog een laatste maal groeten in het
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op woensdagavond a.s van 19.00 tot 19.30 uur.

Zij zal altijd verder leven in de harten van:

Marc en Inés
Welcome en Anne-Sophie
Jules-Léon

Seppe
Peter

Gert
haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Denevenennichten.

Rouwadres: Familie Breugelmans - Spaens
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via www.begrafenissenhensen.be

Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be



